
Cultuur	is	het	geheel	aan	gewoonten	en	(gedrags)regels	dat	bij
een	volk	of	stam	hoort.	Cultuur	omvat	de	gewoonten	en	gebruiken
waarover	een	volk	in	het	land	zelf	beschikt	of	die	het	volk
meeneemt	uit	het	land	van	herkomst.	

In	dit	thema	gaan	we	meer	leren	over	de	Oude	Culturen.
Welke	gewoonten	en	regels	hoorden	er	bij	de	verschillende	tijden?
Wat	zien	we	nu	terug	van	deze	culturen?
	

Bekijk	de	webversie

Themabrief	Noordwijkse	methode

Oude	Culturen
Museum	Volkenkunde
Tijdens	dit	thema	gaan	de	groepen
3	tot	en	met	8	op	bezoek	bij	het	museum
Volkenkunde	in	Leiden.	
Wij	zijn	erg	blij	dat	er	zoveel	ouders	bereid
zijn	om	dit	culturele	uitstapje	mogelijk	te
maken.	

Huiswerkopdracht
We	willen	jullie	vragen	om	je	kind	aanstaande	maandag	16	januari	een	voorwerp	(of	foto)	mee
te	geven	naar	school.	Kijk	thuis	eens	rond	welk	voorwerp	(of	foto	van	het	voorwerp)	jouw	kind
mee	zou	kunnen	nemen	om	wat	meer	te	vertellen/leren	over	jullie	cultuur?

Test	je	eigen	kennis!
Voordat	het	thema	volgende	week	start,	vragen	we	jullie	om	thuis	deze	themabrief	met	jullie
zoon/dochter	door	te	nemen.	Wat	weet	jullie	kind	al	en	wat	kunnen	jullie	aan	hen	vertellen?	
De	foto's	geven	alvast	een	inkijkje	over	de	ateliers	die	aangeboden	worden.
Hoeveel	culturen	herkennen	jullie?
Onderaan	deze	themabrief	vinden	jullie	de	antwoorden.	

Hoeveel	culturen	kennen	jullie	al?
Hebben	jullie	wat	hulp	nodig?
Hieronder	zien	jullie	een	overzicht	van	de	culturen	die	in	de	ateliers	aan	bod	zullen	komen:
De	Egyptenaren,	de	Vikingen,	de	Grieken,	de	Romeinen
de	Arabieren,	de	Maja's,	Azteken	en	Inca's.	

Afsluiting	thema
Een	thema	van	de	Noordwijkse	methode	wordt	altijd	afgesloten	met	een	afsluitende	week.
Hierover	zullen	we	jullie	in	de	loop	van	dit	thema	verder	over	informeren.	

afmelden

https://communityschool-de-kameleon.email-provider.eu/web/swfxkhek0w/pnkifxibmq
https://communityschool-de-kameleon.email-provider.eu/unsubscribe/swfxkhek0w/pnkifxibmq



